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doe het toch maar 
zeg dat maar tegen jezelf op die momenten 
dat je niet meer weet waarvoor je het doet 
waarom je telkens weer uit protest de straat op gaat 
je keer op keer de behoefte voelt om het gesprek aan te gaan 
je te mengen in het debat 
om te strijden 
doe het toch maar 
ook al is de verleiding soms groot 
om je stil te houden 
omdat nooit iedereen hetzelfde recht 
zal hebben 
om comfortabel 
in hun eigen lichaam 
huis, in dit land te zijn 
wat is het dan waard? 
blijf het maar doen 
ook al ben je zo moe 
zo ontmoedigd 
ook al blijven ze het onderwerp 
veranderen 
geven ze je van alles de schuld 
‘blijf toch af van onze tradities’ 
doe het toch maar 
ook op die momenten 
dat je denkt dat 
niemand je ziet 
blijf het doen 
roer je 
kom opdagen 
maak een vuist 
laat je horen, 
iemand zal luisteren 
iemand zal je begrijpen 
ook al moet je nog honderd keer 
de straat opgaan 
het gesprek weer aangaan 
blijf het maar doen 
want je weet ook 
dat er anders 
nooit iets zal veranderen 
dat dit de enige manier is om 
op een dag wakker te worden 
en te ontdekken 
dat de wereld beter past om jouw lichaam 
 


